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LOOPT U MEE MET DE BELEVINGS- EN BEZINNINGSTOCHT OVER
HET LEVEN VAN FRANCISCUS VAN ASSISI ¢

LEERHUIS HANTUM NODIGT U VAN HARTE UIT OP
DINSDAG 4 OKTOBER

ONDER LEIDING VAN DS. HERMAN DE VRIES

START: 18:00 UUR, KERK HANTUM
ROUTE: +2 KM

EINDE: 19:45 UUR

VERVOER TERUGREIS AANWEZIG

Bij Franciscus zien we dat hij betrokken was bij ieder die hij Moeite met lopen? Er is een auto aanwezig.
tegenkwam op zijn levensweg. Niet alleen was hij betrokken Graag dan opgeven:

bij mensen, maar ook bij de dieren, de planten en de gehele meulendijkstra@knid.nl

schepping. Alles wat hij zag betrok hij op God. Hij zag in alles .

wat geschapen was de Schepper. Zijn betrokkenheid ging over ‘ h Protestantse

alle grenzen heen- zelfs over alle tijden. "‘ i Kerk
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